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Wat wordt er bedoeld met het
zelfgenezend vermogen?
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BEVINDINGEN:

Volgens taotrainer Reinoud
Eleveld moet om het zelfgene-
zend vermogen in iemand aan te
spreken hij (weer) in contact ko-
men met zijn eigen heelheid, het
heilige in zichzelf. Daarbij speelt
het placebo- en het daarmee
onlosmakelijk verbonden nocebo-
effect een belangrijke rol.
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BETEKENIS:

Het zelfgenezend vermogen in
iemand aanspreken vraagt, naast
een werkzame methode, om een
geinspireerde behandelaar. Zo
kan hij de bezielende kracht van
een behandeling overbrengen en
iemand optimaal helpen zichzelf
te helen.
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De visie van taotrainer Reinoud Eleveld

Zelfgenezend
vermogen, wat
dat precCles:

Natuurgeneeskundigen beroepen zich vaak op het zelfgenezend vermogen van het lichaam, maar wat
wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Vanuit zijn taoistische achtergrond neemt Reinoud Eleveld ons mee

op onderzoek: ‘leder van ons kan op zijn eigen wijze weer in contact komen met zijn eigen heelheid. Om
iemand daarbij te kunnen helpen, vraagt dat om een werkzame methode én een geinspireerde en bezielde
behandelaar. Ook het placebo- en nocebo-effect spelen een rol. Op dat vlak valt nog veel te ontdekken.’ Zelf
is Reinoud er zeker van dat er veel meer mogelijk is dan we nu denken.

einoud moet hartelijk om zichzelf lachen. ‘lk
ben zeer anti-kerkelijk opgevoed. |k had des-
tijds niet kunnen bedenken dat ik begrippen als
heilige, bezieling en in gebed gaan nu zo mak-
kelijk over mijn lippen kan krijgen.” Om de kern-
vraag van dit interview 'wat is zelfgenezing?'
te verhelderen, zijn ze voor Reinoud onontbeerlijk. ‘Als je het
over zelfgenezing hebt, kun je denken aan het sneetje in je
vinger dat vanzelf geneest. Maar vaak gaat het om intensere
gebeurtenissen dan dat.

Als we het woord onder de loep nemen dan heb je het over
het ‘zelf'. Dat begrip is op zich al ingewikkeld genoeg. Blijkbaar
is er iets dat onafhankelijk van buitenaf en juist door invloed
van binnenuit, vanuit onszelf, in staat is om een proces op
gang te brengen waarmee schade wordt hersteld. Genezing
stamt etymologisch af van het Gotische woord ganisan. Gani
bekent gezond worden en san is verbonden met het Latijnse

‘Het zelfgenezend
vermogen
is trainbaar.’
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Het zelfgenezend vermogen, wat wordt
daar nou eigenlijk precies mee bedoeld?
Een veelgebruikt begrip, waar door
verschillende mensen een verschillende
uitleg aan wordt gegeven. Wij vroegen
diverse vertegenwoordigers uit de brede
waaier van onze beroepsgroep naar hun
visie erop. In dit eerste deel laten we
taotrainer Reinoud Eleveld aan het woord

sanctus: heilige. 'Heilige' is weer verbonden aan helen, aan
holy. Het zelfgenezend vermogen betekent dus letterlijk dat
je uit jezelf ganisan moet laten komen. Je moet iets gaan doen
waardoor je heel wordt in de betekenis van heilig. Daar schrik-
ken wij een beetje van, want dan denken we meteen aan de
paus. Heel of heilig heeft ook een associatie met de eeuwig-
heid. Als je heel bent dan heb je alles wat in jou stuk was — niet-
heel, unholy — doorleefd en geheeld. Je bent niet meer kapot
en je kunt niet meer sterven. Taoisten noemen zo iemand een
onsterfelijke, christenen spreken over een heilige en sjama-
nen over krachtdieren en gidsen. In feite komt het allemaal op
hetzelfde neer. Het mechanisme in jezelf aanzetten om van
niet-heel, unholy, naar heel, holy, te gaan, is de kern van zelf-
genezing. Het is per definitie een spiritueel proces omdat het
eindigt met heilig zijn.
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Een goede arts, genezer of healer snapt dat het zelfgene-
zend vermogen een rol speelt bij het genezingsproces. Hij zal
proberen iemand weer in contact te brengen met het vermo-
gen in zichzelf om dat wat stuk is heel te maken. Maar dat is
niet het enige: mensen bij wie het zelfgenezend vermogen niet
goed werkt en die dus niet bezig zijn zichzelf te helen, verto-
nen het tegenovergestelde, namelijk destructief gedrag. Over
het waarom daarvan gaat het nu niet, dat is weer een andere
vraag. Om iemand te kunnen helpen, moet er naast het werk-
zame bestanddeel van de therapie een inspirerende kracht
van de behandelaar uitgaan die het destructieve gedrag een
halt toeroept én de ander ertoe aanzet om als het ware weer
in gebed te gaan met zichzelf.'

Het zelfgenezend vermogen begrijpen, kan niet zonder in
te gaan op het begrip placebo dat 'ik zal plezieren’ betekent.
Volgens Reinoud heeft het placebo-effect in onze cultuur een
negatieve connotatie gekregen: 'Je bent wel heel dom als je
door iets dat niet werkt weer gezond denkt te worden. Dan is
er dus ook niets aan de hand geweest! In de westerse wereld
gaan we uit van echte klachten die met een echt medicijn ver-
holpen moeten worden. En voor dat echte medicijn moet veel
onderzoek worden gedaan. Maar het blijkt dat bij veel van die
gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken in de controle-
groep, die niet het echte medicijn heeft gekregen, toch zo'n
40 procent van de mensen een verbetering van de sympto-
men laat zien. Als in de andere groep het resultaat bijvoor-
beeld 47 procent is, is de farmaceut blij, want dan hij heeft
voor 7 procent van die mensen een echt medicijn gevonden
met een werkzaam bestanddeel.

Dit zijn redelijk gangbare getallen bij veel van deze onder-
zoeken. Wat over het hoofd wordt gezien, is dat het zoge-
naamde niet-werkzame pilletje bij die 40 procent 66k iets
heeft gedaan. Het placebo- effect wordt dus in onze cultuur
uitgeschakeld’, meent Reinoud. 'Terwijl we er verstandig aan
zouden doen dat effect veel beter te gaan onderzoeken. Er zijn
onderzoeken die aantonen dat zelfs als mensen weten dat ze
een placebo krijgen er toch verbetering optreedt. Die mensen
kun je wel afdoen als goedgelovig, en dat zijn ze ook, maar
goed-gelovigheid is precies waar het om gaat! Een goede be-
handelaar zal gebruik maken van dit placebo-effect. Als hij
een vitamine C-pilletje voorschrijft en daar door zijn houding
een positieve verwachting mee wekt, dan appelleert hij aan
de goedgelovigheid van zijn cliént en kan zo het zelfgenezend
vermogen aanraken en aanzetten. Zijn behandeling zal daar-
door veel effectiever zijn. Een behandeling hoort ook plezierig

‘Je moet iets gaan
doen waardoor je heel
wordt.’
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Taotrainer Reinoud Eleveld

te zijn, wat niet betekent dat het niet pijnlijk mag zijn. Je moet
je aangeraakt voelen door deze man of vrouw en bezield weer
naar buiten gaan.’

Het zelfgenezend vermogen is volgens Reinoud trainbaar.
‘Een taoist gaat dan wat ze noemen ‘het medicijn maken'.
Maar je kunt ook bidden of een krachtdier of gids aanroepen
en vragen je te helpen om jezelf te helen. Als iemand daar al-
lemaal niet in gelooft, kan hij op zoek gaan naar hoe hij in con-
tact kan komen met zijn beleving van het wonderbaarlijke en
daarmee in gesprek gaan. leder mens kan op zijn eigen manier
spiritueel verbinding maken met zijn eigen heelheid.’

Het begrip placebo is niet los te zien van zijn tegenhanger
nocebo: Latijn voor ‘ik zal schaden’. Het zijn dualistische be-
grippen. "Je kunt zeggen dat iemand die in placebo gelooft
een goed-gelovige is, terwijl iemand die in nocebo gelooft een
slecht-gelovige is. Die wil per se een echte behandeling en een
echt medicijn want zonder dat kun je niet genezen. Dat zie je
bij veel artsen, zij geloven zonder dat ze het weten in nocebo.
Ook de farmaceuten en zorgverzekeraars zijn groepen die de
placebo hebben uitgeschakeld.' In de visie van Reinoud zijn
ze in hun eigen valkuil gevallen dat iets alleen zou werken als
het wetenschappelijk bewezen is. Je kunt dit nog groter trek-
ken: 'Als een cultuur spiritualiteit afdoet als onzin dan verlies
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je als volk de inspirerende kracht. Je kunt niet meer bij je ei-
gen heiligheid, met als gevolg dat mensen ziek worden en er
torenhoge kosten voor de gezondheidszorg ontstaan. Dat is
tragisch natuurlijk!”

De natuurgeneeskunde gaat uit van een holistische benade-
ring, waarbij in iedere behandeling iets zit voor het lichaam, de
geest en de ziel. Die aanpak verschilt van de allopathische ge-
neeskunde en daardoor ontstaat een heel spanningsveld tus-
sen de twee, terwijl we er in onze cultuur naar snakken dat zij
samen gaan werken. Volgens mij is een natuurgeneeskundige
juist door die holistische benadering in principe een betere ba-
sisgenezer dan een allopaat.’ Reinoud vervolgt: 'Een allopaat
zou je slecht-gelovig kunnen noemen die in mensen de noce-
bo activeert. Zij zouden veel kunnen leren van hoe liefdevol,
zorgvuldig en met grote mate van persoonlijke verbinding een
goede natuurgeneeskundige werkt. Als die natuurgeneeskun-
dige op zijn beurt gaat samenwerken met de allopathische
behandelaren, zullen nog betere resultaten behaald worden.’

Mensen met een chronische aandoening zijn een verhaal
apart. 'Je zou kunnen zeggen dat er bij hen een nocebo draait
dat niet ontdekt is, noch door henzelf noch door een behan-
delaar. Ze zijn ervan overtuigd dat de schade die ze met zich
meedragen onomkeerbaar is. Het stukmakend proces blijft
dus draaien. Het betekent overigens niet dat dat proces in
de complexiteit van die mens zijn eigen schuld is! Een allo-
pathisch behandelaar kijkt naar de symptomen en zal daar
een behandeling of een werkzaam medicijn tegenover stellen,
maar haalt de nocebo er niet uit. Een goede natuurgeneeskun-
dige zal proberen te achterhalen wat de achterliggende over-
tuiging is waardoor deze chronische klachten zijn ontstaan,
maar dat lukt niet altijd. Als je al weet hoe je het ziekmakende
proces, de nocebo, eruit kunt halen moet je ook nog weten
hoe je dat om kunt zetten in een placebo. Dat wordt allopathi-
sche en natuurgeneeskundigen niet geleerd. Je ziet ook dat in
onze cultuur beide groepen bijna geen antwoord hebben op
chronische klachten. Sommigen hebben toevalstreffers maar
daarmee houdt het ook wel op.’

ledere behandelaar, ongeacht zijn methode, zou volgens
Reinoud voorgaande moeten weten. Maar dat is niet het eni-

WWW.YNIG.NL

INSPIRATIE

‘Als je de nocebo
vervangt door

de placebo, gaat
het zelfgenezend
vermogen aan het
werk.’

ge: ‘Het gaat erom dat je als natuurgeneeskundige goed ge-
traind bent op drie niveaus. Het idee van de behandelmethode
en de techniek moet in orde zijn. En het liefst zo verifieerbaar
mogelijk. Vervolgens is het van belang dat iemand een be-
zielde behandelaar is die zijn ziel en zaligheid in die methode
legt. Anders kan hij de bezielende kracht van een behande-
ling niet overbrengen en kan hij de placebo en daarmee het
zelfgenezend vermogen niet aanzetten. Dat vraagt om een
goede training in het contact met cliénten. Je moet de ander
‘in kunnen’ om hem te begrijpen en weten hoe je dat netjes
doet zonder dat je over grenzen gaat waar je niet overheen
mag gaan. Tot slot hoort een behandelaar een spirituele man
of vrouw te zijn en die spirituele kracht hoort in lijn te zijn met
de behandelmethode. Wie alle drie op orde heeft, wordt een
voortreffelijke natuurgeneeskundige. Wie dat niet of te weinig
heeft, doet er goed aan te gaan samenwerken, zodat je dat als
groep wel hebt. Zoek elkaar op en ga onderzoeken waarom je
wel of niet inspirerend bent, hoe jij in contact staat met het
wonderbaarlijke. Zo hoort het tot leven te komen.

De taak van de natuurgeneeskunde ligt niet zozeer in het
ontwikkelen van bewijsbare protocollen. De kans is groot dat
ze dan in dezelfde valkuil trappen als de allopathische behan-
delaren. Je moet er niet naar streven allopathisch te worden,
je moet juist ndog meer natuurgeneeskundige worden. Zelf be-
geef ik me vanaf mijn vijftiende in de wereld van magie, bezie-
ling en inspiratie. Ik heb gezien en aan den lijve ondervonden
dat er veel meer mogelijk is dan we denken, ook voor chroni-
sche aandoeningen. De genezingskracht van de Kahunas, de
Polynesische ingewijden, is bijvoorbeeld fenomenaal. Natuur-
geneeskundigen kunnen hun ogen en hun hart openhouden
voor nog veel mooiere vormen van geneeskunde die op hen
wachten en die in het verlengde liggen van wat zijzelf geleerd
hebben. En vergeet niet: een verstandig mens is goed-gelovig.
Het feit dat wij, samengesteld uit sterrenstof in de vorm van
mensen hier nu met elkaar aan tafel praten. Als je daarvan het
wonderbaarlijke niet kan zien ...’ m
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Meer informatie: www.taotraining.nl
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